Aan de raad van de gemeente Vijfheerenlanden

Leerdam, 12 juni 2019

Aan de raad van de gemeente Vijfheerenlanden,

Op de vergadering van uw raad op D.V. 13 juni aanstaande wordt u gevraagd een winkeltijden-
verordening vast te stellen. Deze verordening biedt ruimere mogelijkheden voor de openstelling van
winkels in de gemeente Vijfheerenlanden. Wij willen in dit schrijven ingaan op de betekenis van deze
stap vanuit christelijk perspectief.

In de eerste twee hoofdstukken van het bijbelboek Genesis lezen we dat God de hemel en aarde
heeft geschapen in 6 dagen. De 7¢ dag heeft God gerust van Zijn arbeid. Dit betekent overigens niet
dat Hij ophield van werken, maar dat Hij Zich verblijdde in Zijn werk en ophield van iets nieuws te
scheppen. Wij geloven dat God de schepping niet aan het lot heeft overgegeven, maar dat God tot in
het kleinste dingen betrokken is bij Zijn schepping en de gehele wereld, de aarde en de ruimte, ook
nu nog, onderhoudt en regeert. Duidelijk mag zijn dat God dus op deze manier werkzaam is geweest
op de eerste sabbat. Hij deed echter nog meer: Hij zegende en heiligde die dag. Vraagt u waarom?
Omdat Hij op die dag gerust heeft. Onder andere in Exodus 20 lezen we dat God deze tijdorde in de
schepping vertaalt naar de mensen, dat zij 6 dagen werken en op de 7¢ dag zich mogen verblijden in
God hun Schepper en alles wat God hen gegeven heeft. Dat is voor mensen een voorrecht en een
opdracht.

De volmaakte schepping is al vroeg verstoord. Het opstandig handelen van de eerste mens verbrak
de stille vrede van de schepping. Dat maakte dat het menselijk geslacht onderworpen werd aan’
ziekten, oorlogen, rampen enz. Daarboven raakten de mensen vervreemd van hun Schepper. De
volmaakte vrede met God die er in het begin was, werd vervangen door een volkomen verstoorde
verhouding. Natuurlijk is hier veel meer over te zeggen. Dat is echter niet het doel van deze brief.
Wel het volgende: Nadat wij de band met onze Schepper verbraken, openbaarde God Zijn
verlossingsplan. Heel in het kort hield dit in dat de Zoon van God, onze Heere Jezus Christus, naar
deze aarde wilde komen om de vrede tussen God en mensen te herstellen (verzoenen). leder van u
kent wel de feiten die bij deze heilsweg horen: Kerstfeest (Jezus geboren), Goede Vrijdag (Jezus
gestorven), Pasen (Jezus opgestaan), Hemelvaart (Jezus naar de hemel gevaren), Pinksteren (de
Heilige Geest wordt gezonden). Verzoening door voldoening.

Op Pasen stond Jezus dus op uit de dood. Deze blijde gebeurtenis is de basis voor het herstel van de
vrede met God. En, nu bent u me natuurlijk al voor, deze opstandingsdag was op zondag. Dat feit is
van die tijd af steeds verkondigd, bijna al over de gehele wereld. Dat had Jezus ook geboden toen Hij
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is opgevaren: Gaat dan heen, verkondigt al de volken! De christenen kwamen vanaf Pinksteren ook
steeds op deze dag bij elkaar.

Pas veel later, in het jaar 690, kwam deze Bijbelse boodschap ook in ons land. Het is aan te bevelen
om na te gaan hoe deze boodschap vormend is geweest voor onze samenleving. Vooral van belang is
echter dat mensen door de komst van de Bijbelse boodschap geloven mochten, vrede ontvingen
voor hun leven en in vrede zijn gestorven. De vele getuigen daarvan spreken voor zich.

Dit maakt iets wonderlijks zichtbaar: God maakt kennelijk gebruik van een middel om mensen te
leren wat de Vrede met Hem inhoudt, een vrede die ‘alle verstand te boven gaat’, die mensen niet
zelf kunnen bedenken. Dat middel is: de prediking! (prediking is uitleg van een gedeelte of thema uit
de Bijbel door een daartoe door God geroepen en door de kerk bevestigde predikant). Die prediking
was er de eeuwen door en is er ook vandaag nog. Nog steeds is deze prediking van het Woord, of zo
u wilt Wet en Evangelie, het middel dat onze God gebruikt om mensen te brengen tot vrede met
Hem. Vanuit het Nieuwe Testament zijn zondag en prediking aan elkaar verbonden: de prediking is er
op zondag en de zondag is er voor de prediking. Niet alleen voor kerkmensen, maar voor alle
inwoners van onze gemeente. Dat is de reden waarom wij als Christelijke kerk niet kunnen en mogen
zwijgen. Dat hebben we al te lang gedaan. Wij hebben de opdracht al de volken, daar hoort u ook bij,
te verkondigen dat er vrede is door het bloed van Jezus Christus, dat vloeide tijdens Zijn lijden en
sterven aan het kruis. Alleen door Jezus’ dood krijgen we vrede met God, een vrede die ook na ons
tijdelijk leven voortduurt. Deze vrede gunnen we alle mensen in de gemeente Vijfheerenlanden.

Daarom roepen wij u in alle ernst op om terug te komen op de weg die u bent ingeslagen met
betrekking tot het openstellen van winkels op zondag, want dat is niet ten goede voor de inwoners
van onze gemeente Vijfheerenlanden. Laat er zoveel mogelijk rust zijn op de zondag en alle ruimte
voor de verkondiging en het beluisteren van Wet en Evangelie (de prediking), tot heil van ons en
onze naasten en tot de eer van die God Die Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die
in Hem gelooft niet verderve (omkomt), maar leve tot in alle eeuwigheid.

Tijdens onze kerkdiensten bidden wij voor u als gemeenteraad (evenals voor het college van B&W en
andere overheden) en vragen de Heere God om u wijsheid te geven voor uw belangrijke werk. Wij
zullen dat blijven doen, onafhankelijk van uw besluit.

Hartelijke groet,
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